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DOE-DAG ZKT NIEUWE HELDEN VOOR KLUSJES

WIE IS DA?

Elk jaar wordt het sint-
feest ingezet met ons De 
Buurt-koor op het tuut-
jesfeest, in de Tuin van 
Kina. De tranen bij het 
afscheid van de tuutjes 
wordt weggespoeld met 
warme chocolademelk. 
En bij de geur van gepel-
de mandarijntjes luisteren 
we naar onze eigen ukule-
le-band. 

Op vrijdag verschenen 
Sint en zijn pieten op het 
dak van de keuken. Ze 
vonden de weg naar het 
schuurtje met daarin het 
grote (oer)oude Buurt-
boek. Alle kindjes kregen 
een persoonlijk compli-
mentje want, en dat is 
geen verrassing, ... er zijn 
geen stoute  
kinderen bij.

De sint is er voor groot en klein, en dat merk je in De Buurt! 

Op de doe-dag van  
23 november was het weer 
gezellig druk op school. 
De abrikozenboom werd 
naar de andere kant van 
de tuin verplaatst, uit de 
kelder verdween heel wat 
rommel en een muurtje in 
Leefgroep 2 is weer gere-
pareerd. Ook de kinderen 
konden, tussen het spelen 
door, mee de speelplaats 
vegen en opruimen.  

Ook zin gekregen om de handen uit de mouwen te  
steken? Reserveer alvast 22 maart 2025 in je agenda!

In de keuken van De Buurt 
ruikt het elke middag  
ver-ruk-kelijk! Voor de kin-
deren die niet genieten van 
de gezonde warme maalti-
jd, staat er toch steeds 
een tasje verse soep klaar. 
En voor die soep, mag de 
school rekenen op de kook-
kunsten van onze vrijwil-
ligers en ouders. 

Noortje Dekker (Mees en 
Sam) is een van de vaste 
waardes van het soep-
team. Ze laat ons mee 
kijken in haar kookpotten 
en geeft een handige tip: 
“Wortelsoep is vermoede- 
lijk de soep die het meest 
gemaakt wordt op school. 
Het is natuurlijk een beetje 
saai als die steeds hetzelfde 
is. Door er vers fruit(sap) 
aan toe te voegen, wordt 
de smaak nét even anders.” 
Het hele recept? Dat vind je 
in de berichtenbrief! 

Heb jij ook zin om een of 
twee keertjes soep te mak-
en? Dat zou heel fijn zijn! 
Laat het weten aan Debbie 
via info@debuurt.be! 

 

Wat is jouw functie op 
De Buurt? Ik ben bre-
de teamondersteuner en 
help Debbie in het secre-
tariaat met administratie 
en de berichtenbrief. Ik 
ben ook leerondersteun-
er voor een aantal leer-
lingen. 

Wat zijn je hobby’s? 
Wandelen in de natuur! 
Koken en bakken vind ik 
ook leuk maar ik blink 
er niet in uit, als je mijn 
kinderen van 2 en 4 mag 
geloven :). Sinds dit jaar 
doe ik ook hangmatyoga 
en hedendaagse dans. 
Wat is je favoriete  
kinderboek? Als kind 
hield ik van de kortver- 
halen van Roald Dahl. Als 
volwassene was ik erg 
aangedaan van Lampje 
van Annette Schaap. 
Waarom werk je graag 
op de Buurt? Ik ben grote 
fan van het teamwork op 
De Buurt. Ook het pro-
jectwerk vind ik geweldig: 
het samen intensief werk-
en in de diepte en breedte 
rond één thema. 

Dat is Evelyne Eeckhout!

Wat is je favoriete 
plek op school? Ik 
hou van het bankje 
op het terras van de 
vierde leefgroep. Als 
er beneden in de tuin 
schaduw is, is er daar 
toch nog zon. Een ide-
ale plek om even tot 
rust te komen en het 
schoolleven onder je 
op een afstandje waar 
te nemen. De tijd lijkt 
er soms eventjes stil te 
staan. 
Wie ondervragen we 
volgende keer in het 
gazetje? Ik geef het 
woord aan Fatima, 
onze brugfiguur met de 
heerlijke Gentse tong-
val.
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LEEFGROEP 1 ZEGT HET MET SYMBOLEN LEEFGROEP 3 START TO RUN

LEEFGROEP 2: VAN DOZEN NAAR HET DONKER
LEEFGROEP 4 IS BAAS IN EIGEN SCHOOL STAD

In Leefgroep 1 vinden de kleuters 
sinds kort ‘het schriftje’ bij hun boek-
entas. Daarin staan de nieuwe woord-
jes waarmee Aline, Nadiya en Tania 
aan de slag gaan in de klas. Door de 
duidelijke symbooltjes, zijn vanaf nu 
niet alleen de kinderen, maar ook de 
ouders helemaal mee met het thema!

Leefgroep 1 ging dit semester nog 
naar de kinderboerderij, maakte wol-
lige schaapjes en pofte échte popcorn 
in de klas. Voor Sint maakten ze een 
paardenhoed en leerden de leukste 
liedjes. Trippel-trappel-trippel-trap! 

Leefgroep 2 stond wekenlang vol 
(maar écht vol) met dozen. Die werden 
omgebouwd tot muziekinstrumenten, 
kijkdozen, dieren en nog zo veel meer. 
Maar ook de doorzichtige kubussen en 
kleurrijke tekeningen trokken de aan-
dacht op de tentoonstelling waarmee 
dit thema werd afgesloten. De ouders 
(en vierdes) kregen een echte  
rondleiding van de kinderen van LG2!

Het nieuwe thema “Licht en 
donker” werd vlot ingezet met 
een parcours met zaklamp, en 
ook het donkere hoekje in de 
klas heeft succes. Van het donker 
is Leefgroep 2 alvast niet bang!

Leefgroep 4 trekt de klasdeur open met het thema “kinderen baas in de 
stad”. Geen betere plek om hun ontdekkingstocht van Gent te starten, dan 
het STAM. Zie jij welke geweldige plaats ze meteen vonden? Daarna bou-
wden ze samen aan hun droomstad, en dat niet alleen op schaal!

Lopen, dat kunnen de Leef-
groep-3-ers maar al te goed. 
Dat bewezen ze tijdens “Start 
to run”! Misschien wel de uitge-
lezen kans om te ontdekken hoe 
robots zouden lopen? We komen 
er meer over te weten via de 
tentoonstelling van hun project 
tijdens het Winterfeest!


